cloutschieten

Een seizoen cloutschieten 2005

Boogschieten met een boog

In de middeleeuwen vormden de boog-
schutters een belangrijk onderdeel van de
krijgsmacht in Engeland. Met de vijand op
180 yards afstand schoten de boogschut-
ters daar een regen van pijlen op af. Dit
was bijzonder zwaar werk en daarvoor
moest dan ook getraind worden. Dit deed
men door op een afstand van 180 yards
een stuk stof, cloth (clout), aan een stok
als een soort vlag neer te zetten. De
hedoeling was, zoals een ieder zal begrij-
pen, de pijlen zo dicht mogelijk bij de clout
te schieten. Zo zal de nu ook bij ons in
Nederland steeds bekender wordende wed-
strijdvorm zijn ontstaan. Uiteraard is hier-
voor een groot open terrein nodig.

Texel 27 januari 2005

Gelukkig zijn er plaatsen die geschikt zijn
voor deze wedstrijdvorm. Zelf ben ik vorig
jaar voorzichtig begonnen met het clout-
schieten en ook dit jaar staan er enkele
wedstrijden op het programma. Wel wed-
strijden die alleen voor traditionele schut-
ters zijn dan. Want boogschieten... dat doe
je met een boog.

Winters weer

Dit jaar begon verrassend genoeg in de
sneeuw. Het was zondag 27 januari dat de
bogen gespannen werden en de pijlen door
een grijze lucht snorden om 180 yards ver-
der op het bevroren strand van Texel te
stuiteren. Het was zo rond de drie graden
hoven nul. Maar het deerde niemand. De
sneeuwbuien die af en toe het zicht
behoorlijk belemmerden en de zon die zich
dan later weer liet zien zorgden voor een
fantastisch schietfestijn. We moeten wel
aantekenen dat het hier om een oefenclout
ging maar dat doet er niets aan af. De ver—
zorging van de inwendige mens was voor-
treffelijk. De Eilandschutters weten wel wat
een mens toekomt. Soep en broodje warme
worst hield ons allen op de been. Na de
Clout hebben we ook een Roving mark
geschoten in de duinen.

Texel 10 april 2005

De eilandschutters

Ook een tweede Clout en Roving mark
vonden plaats op het eiland tegenover Den
Helder. Wederom een oefenclout en nu in
een wat druilerig weer. Het was zondag 9
april, nat, wat mistig en af en toe en buitje.

17 april 2005

Maar ock nu sloegen we ons er goed door-
heen. Vooral nadat ock de zon zich van de
zonnige kant liet zien. De Eilandschutters
hebben hier op het terrein van de Joost
Douwe Kazerne toch maar een mooi plek-
kie om wedstrijden als een Clout en Roving
mark te organiseren.
Gelukkig kunnen vele
andere schutters ervan
mee profiteren.

Een echte wedstrijd

De jaarlijkse Voorjaars-
clout van de Nederlandse
Vereniging van
Traditionele Handboog-
schutters, kortweg
NVVTH, vond plaats zater-
dag 17 april op het land-
goed Linschaoten te
Linschoten. Het weer liet
ons, in tegenstelling tot
vorig jaar, wat in de steek.
In de pauze, tussen 2x 30

Woerden 24 september 2005

pijlen in, was het droog, net als na het
einde van de wedstrijd. De scores vielen
wat tegen maar de gezelligheid mocht er
wezen. Na afloop het uitreiken van de
diverse prijzen en de bedankjes her en der.
Het was, voor mij althans, koud en ver-
moeiend geweest. In de auto, op de weg
terug naar huis, kwam ik weer wat bij en
eenmaal thuis, verlost van natte en bemod-
derde kleding, deed een hete douche de
rest. Dan kijk je terug op een toch weer
geslaagde dag.

Nazomers dagje

Zaterdag 24 september werd in Woerden
de Bredius Clout verschoten. Er werd voor
de wedstrijd nog even gesproken over de
weersomstandigheden van Linschoten. De
regen en de natte voeten. Maar nu moch-
ten we ons verheugen op een fraaie nazo-
merse dag. Met de mannen op 180 en de
heren, dames en jeugd op 120 yards werd
de clout in een fraaie omgeving om 10.30
uur begonnen. 30 Pijlen en na de lunch-
pauze nog eens 30 pijlen werden in een
wijde boog naar het doel geschoten. Een
fantastisch gezicht. Leuk was ook de
belangstelling van enige voorbijgangers die
geinteresseerd bleven kijken. Het weer, de
omgeving en natuurlijk alle deelnemers
zorgden voor een geslaagde dag die met
het uitreiken van de prijzen werd besloten.
De prijzen, medailles in stijl voor hout-
schutters, bestonden uit een schijfje taxus—
hout met opschrift.
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