Op donderdag 25 mei vertrokken we met
een groepje van vijf schutters naar
Engeland voor de ETAS verschieting op
Batsford Park. Deze werd gehouden op
zaterdag 27 en zondag 28 mei. De vrijdag
ervoor was er voor ons gelegenheid om het
stadje Stratford te gaan bezoeken. Even
geen boogschieten maar gewoon lekker
ontspannen voor het weekend. Een mentale
voorbereiding... '

Stratford-upon-Avon is beroemd geworden
door de geboorte van ene William
Shakespeare aldaar. Voor ons reden om
zijn geboortehuis te bezoeken. Mooi oud
vakwerkhuis met een fraaie tuin. Binnen
wat meubilair en gebruiksvoorwerpen uit
de tijd van Willem {nemen we maar aan...).
Het bezoekje was zeker de moeite waard.

In een tearoom thee met scones genuttigd.
Wapenschild in Sheep Street Lekker Engels. Verder slenterend door
Stratford komen we in Sheep Street. Daar
zien we een wapenschild aan de wand han-
gen met daarop de tekst: Antique Arms
and Armour. Dit trok onze aandacht en na
enig zoeken kwamen we via een steegje bij
een grote zwarte deur. Ja, de deur was
open en even later stonden we in een
prachtige ruimte vol met antiek wapentuig.
We werden welkom geheten door Geoff
Colwell die net bezig was met de restaura-
tie van een kruishoog. De man leidde ons
langs de vitrines die gevuld waren met
oude geweren, lansen, Turkse bogen en
een verscheidenheid aan laat-middeleeuw-
se pijlen. Mogelijk uit het Verre Oosten. We
waren enthousiast geworden door het zien
van deze prachtige en soms vreemd uit-
ziende pijlen. Op de vraag of we foto's
mochten maken werd direct gereageerd
door de vitrines open te maken. Geoff bleef
trots vertellen over zijn antieke wapentuig.
We zijn zo ' n klein uurtje gebleven voor we
onze wandeling door Stratford weer voort-
zetten.

Verschillende soorten pijipunten

Nog even bijpraten bij een biertje en dan
weer terug naar Batsford Park. De volgende
dag begon het echte werk. Dan moesten de
bogen worden gespannen. Onze pijlen
worden dan geschoten op de Roving Marks
in het glooiende Engelse landschap. Nog
een dag later een Field shoot in de Batsford
woods, waar we eerder in dit blad aandacht
aan hebben geschonken. Het waren mooie
dagen... !

Tekst en foto s Hans Veldhuis, met dank
aan Arbour Antiques, Stratford

Fraai bewerkte kruisboog

Ontspannen Turkse boog

Voor ket maken van foto 's kregen we alle ruimte
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