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Houten pijlen

Op

Boinogigle

Het is zondag 27 juni en we kunnen spreken van een echte zomer.
Het is al enige dagen warm weer, zo’n 28 graden, aan zee wat
koeler. Dat kon je merken tijdens de verschieting op Texel, bij fort
De Schans, waar een bescheiden briesje vanuit de Waddenzee

voor iets van koelte zorgde.

TRY OUT

In verband met de Midzomerschans, een cultureel festival,
binnen de verdedigingswallen van het fort, was er naast ver-
schillende culturele activiteiten ook een traditionele verschie-
ting georganiseerd door de Eilandschutters. Een ‘try-out’...

EEN STUKJE GESCHIEDENIS

Ter verdediging van het Marsdiep werd door Willem de
Zwijger in 1572 een aarden Schans opgeworpen. Vlootadmi-
raal Tromp hield geregeld krijgsraad in De Schans. Tijdens
de Franse overheersing werd de naam omgedoopt tot fort
Central. In 1811 bracht Napoleon een bezoek aan het fort
waarna hij het liet vergroten. Rond 1930 werd een gedeelte
van De Schans afgegraven om de grond te gebruiken voor
dijk verzwaring. In 1992 werd gestart met het uitdiepen van
de gracht en het herstellen van de walkanten en wal profielen.
De reconstructie is de situatie van rond 1811.

BOOGSCHUTTERS OP DE WALLEN
Het fort ziet er fantastisch uit en leent zich uitstekend voor
een leuke boogschiet wedstrijd. Ook nog eens leuk voor de

bezoekers van de culturele dag om traditionele boogschutters
in actie te zien. De opkomst was wat magertjes maar voor een
eerste keer net mooi. Gevraagd was om gekleed te gaan in

bij de boog passende kledij. Gedacht was aan Noormannen,
Saracenen, Mongolen, jonkvrouwen, ridders en Tempeliers.
Enkele schutters hadden hieraan gehoor gegeven. Met een
gezellige groep schutters onder leiding van ‘commander’

Aad werd er, op commando, vanaf de verdedigingswal naar
beneden geschoten op blazoenen. Met het mooie weer en de
goede stemming verliep de verschieting voorspoedig. 6 Pijlen
schieten en dan een stukje lopen om de pijlen weer op te gaan
halen. Uiteraard werden ook de scores genoteerd voordat de
gevederde projectielen uit de doelpakken werden verwijderd.
Halverwege de strijd een goed verzorgde lunch. Na afloop
een prijsuitreiking voor de beste drie schutters.

Deze verschieting is volgend jaar zeker een herhaling waard.

Deze ‘try-out’ biedt met de opgedane ervaring mogelijkheden
om er een traditioneel terugkomende wedstrijd van te maken

op de jaarlijkse historische dag in fort De Schans.
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