HET ARCHEON EN TEXEL:

TWEE

IN

3D’S

- WINTER

Voor de derde maal werd door die Scutterie van Sint Sebastiaen
een winter 3D in het Archeon georganiseerd. Ook ditmaal was
het weer een wedstrijd met uitsluitend houten pijlen in een
historische omgeving, voor de traditionele en barebow schutter.

Zondag 29 januari, met de winter voor de deur, verzamelde
een grote groep schutters zich in de Romeinse herberg. De
winter voor de deur eind januari? Ja, echt winter was het tot
dan toe niet geworden. De krokussen stonden al te bloeien.
Ja, zelfs de madeliefjes stonden nog in het gras!

Na een woord van welkom en uitleg voor een goed verloop
van de wedstrijd kon iedereen naar zijn begindoel gaan. De
doelen stonden weer mooi opgesteld tussen de fraaie hutjes,
huisjes en gebouwen. Ook waren er doelen bij en in het water.
De doelen stonden op verschillende afstanden, van dichtbij tot
best wel ver. Schieten gebeurde vanaf de grond en vanaf de
uit hout opgetrokken verdedigingsmuur en - toren Veel
afwisseling dus.
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Tijdens een korte lunchpauze halverwege konden we weer even
opwarmen. Bij de goed verzorgde catering in de herberg waren
linzensoep, brood, braadworsten, hamburgers, bier, glihwein
en nog veel meer te krijgen. Even lekker bijlkomen en de
inwendige mens verzorgen om wat later aan het tweede deel
van het parcours te beginnen. Met de kou viel het wel mee. Er
was zelfs af en toe een klein zonnetje te zien. Al doende liep de
dag alweer ten einde en konden we naar de herberg teruggaan
voor het bekendmaken van de schutters met de beste scores.

Na de prijsuitreiking konden we de terugreis aanvaarden en
terugkijken op een gezellige en geslaagde dag. En wij weten
dat schieten in Alphen aan de Rijn ook een positieve klank
hebben kan. Gelukkig maar!
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Zaterdag 18 en zondag 19 februari
organiseerden de Eilandschutters weer
de 3D Winter Animal van Texel. Wij
hebben alleen op zaterdag geschoten.
Vroeg opgestaan dus, en met schoonzoon
en dochter richting Texel vertrokken.

Er was weer een fraai parcours uitgezet in duin- en bosge-
bied. Het was niet echt koud, best lekker zelfs, met af en toe
ook nog wat zon. Wind was er wel, wat je vooral in het
duingebied kon merken. Bovenop een duin staand met een
doel op behoorlijke afstand kon je de pijlen weg zien waaien
naarmate deze dichter bij het doel kwamen. Behoorlijke
uitdagingen die voor de meeste schutters maar af en toe
scores opleverden. Uit de wind ging het beter. Zeker in het
bosgedeelte van het parcours waren de doelen beter te
raken. Er waren erg veel kleine doelen, ratten en eenden,
soms ook waaierdoelen,

Er waren drie lussen uitgezet, zodat je regelmatig bij de
catering uitkwam om even te pauzeren. Soep en broodjes
eten, wat drinken en daarna weer verder.

Na de wedstriid was er natuurlijk een prijsuitreiking, waarbij het
(helaas) niet alleen medailles regende. Daarna alweer op weg
naar de boot om moe maar voldaan huiswaarts te keren.
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