TEKST HANS VELDHUIS

REACTIE

OP HET ARTIKEL OVER HUBERT VAN INNIS PRESTATIES
WERDEN BELOOND MET EEN STANDBEELD VAN JO
PLUYMAKERS IN HANDBOOGSPORT 1 VAN 2012

Met interesse heb ik het artikel over de succesvolle Belgische
boogschutter Hubert van Innis gelezen. Omdat ik iets miste, ben
ik op het Internet meer informatie gaan zoeken. Wat ik zocht,
bleek onvindbaar maar enkele slechte foto's brachten wel wat
meer inzicht.

Ik was namelijk benieuwd naar de boog waarmee de prestaties
waren geleverd. Tegenwoordig zou deze waarschijnlijk onder de
‘Historische’ boogklasse vallen. Een houten boog dus. Dat was
ook niet vreemd in die tiid.

De vraag aan het eind van het artikel, welke boogschutter Van
Innis zou navolgen en ook een standbeeld zou krijgen vanwege
Zijn schietprestaties, is snel beantwoord: niemand! En zeker niet
op Olympische Spelen. Daar is de ‘echte’ boog allang vervangen
door metaal, kunststof en fiberglas, voorzien van stabilisatie en
vizier. Ook de disciplines zijn nu duidelijk anders. Op levende
duiven wordt vandaag de dag niet meer geschoten.

Een ander aspect is dat toen Van Innis meedeed aan de
Olympische Spelen er nagenoeg geen concurrentie was. Naast Bovenstaande neemt niet weg dat Hubert van Innis een gewel-
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de Belgen deden er enkel schutters uit Frankrijk en Nederland dige boogschutter was. Zeker als je in ogenschouw neemt dat
mee. Nederlanders heb ik overigens niet in de uitslagen kunnen hij met een ‘echte’ boog schoot. Op internet is best nog veel
terugvinden. informatie over hem te vinden. Even Googelen dus!
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